
               JENNY BULTEEL EN BART DERUYTTER

Met de ‘sliekterters’ rond de spons van België, heerlijk!

De hoogvlakte rond de Hoge Venen staat niet meteen bekend om zijn aangenaam klimaat. Met 
gemiddeld 200 regendagen per jaar en slechts 20 zonnige dagen is het geen tropisch paradijs. Is het dan 
wel verstandig om in de lente, na enkele natte maanden, op stap te gaan? Wij vinden alvast van wel. 
Maar we nemen hoge stapschoenen, gaiters (getten), wandelsticks en een goede regenjas mee. 

Het water van de talrijke regenbuien sijpelt door verschillende grondlagen en komt enkele jaren later licht 
gemineraliseerd aan de rand van de doordrenkte veenspons weer aan de oppervlakte. De glorietijden 
van kuuroord Spa zijn voorbij, maar je vindt er nog steeds minerale bronnen en luxueuze thermen. 
Genieten doen wij vooral van al het water onderweg: van de talrijke venen, bosmoerassen, beken en 
riviertjes, van het bruin-zwarte water van de wilde Hoëgne. Niet verwonderlijk dat een grote kolonie 
bevers in deze buurt zijn vaste stek heeft gevonden.

PRAKTISCHE INFO

Onze treinstapper-tweedaagse vertrekt vanuit het station Dolhain-Gileppe en eindigt in station Fraipont. 
Ook halverwege in Spa rijdt een trein.
• Dag 1 (24 km) stappen we via het vestingstadje Limbourg enkele kilometer op de GR 573 om dan over 
te stappen op de GR 15. De Hoëgne kruist ons pad, net als het beest van Stanneux en het verhaal van de 
koekoek.
•Dag 2 (21,5 km) vinden we rust en stilte in de bossen. Ook in dorpjes als Winamplanche of La Reid valt 
geen levende ziel te bespeuren. Fraipont ligt in een oksel van de Vesder en herstelt nog van de zondv-
loed van juli 2021.



Dag 1: Dolhain - Spa

Om 9u40 vertrekken we vanaf het station van Dol-
hain-Gileppe. De dag belooft pittig te worden met 
veel klimmen en een beetje dalen. We hopen op zon 
en zo min mogelijk regen, maar bovenal kijken we uit 
naar de prachtige natuur! 

Na 1,8 km en 100 hoogtemeters bereiken we het 
oude hooggelegen vestingstadje Limbourg. 
De huizen van het stadje dateren uit de 17de en 
18de eeuw en lijken alsof de tijd er stil is blijven 
staan. Langs de Voie des Amis vervolgen we onze 
weg tot aan de GR 573 “Vesdre et Hautes Fagnes”, 
die we 3,5 km lang volgen. Vervolgens steken we via 
een bospaadje van 700 m door naar de GR15 “les 
Sentiers de l’Ardenne”. 

Het adembenemende uitzicht op de Vesdervallei en 
de 175 hoogtemeters rechtvaardigen een welver-
diende rustpauze. We dalen af over modderige 
landwegen, kletsnatte bospaden en schilderachtige 
beekjes. Bij het bereiken van de rivier de Hoëgne in 
het Bois de Récollets staat de teller op 14 km. Het 
bruin-zwarte water verraadt dat de rivier ontspringt 
in de Hoge Venen.

We verlaten Polleur en de Hoëgne langs deze oude 
boogbrug. Wie een dal verlaat moet meestal klim-
men. Ook in het Bois de Staneux. Dit uitgestrekte bos 
behoort tot de grootste bossen van België en kan 
zich meten met het Zoniënwoud.

Beken en venen wisselen elkaar af. Niet verwonder-
lijk dat een grote kolonie bevers hier zijn vaste stek 
gevonden heeft. Na 8 km bereiken we het kerkhof 
van Spa. Vanaf die hoogte genieten we van een mooi 
uitzicht op de stad.  Een steil grindpad leidt ons naar 
Spa.  

Spa noemt zichzelf graag de wereldhoofdstad  van 
het minerale water. De glorietijden zijn voorbij maar 
in de kuurstad vind je nog steeds de zeer luxueuze 
Thermen en minerale en bronnen. 

Dag 2: Spa - Fraipont

De volgende morgen starten we vroeg. De kuiten 
voelen wat stijf aan, maar medelijden is een slechte 
raadgever. We beginnen met 150 hoogtemeters. We 
volgen de GR 5 tot in Fraipont. 

Bosmoerassen, modderpassages en mooie beekjes 
maken onze tocht opnieuw avontuurlijk. De wasma-
chine zal overuren draaien! De rust en de stilte in het 
Bois de Mambay zijn oorverdovend. Geen wande-
laars of ander wild te bespeuren. Na het Bois de 
Vêcqueterre bereiken we een hoogvlakte met voor-
namelijk weilanden. De uitzichten zijn bij momenten 
een rustpauze waard.

Ooit gehoord van het dorpje Winamplanche? 
Gevolgd door La Reid, Becco Vieux Cortil. Mooie 
Ardeense dorpjes waar geen levende ziel te 
bespeuren valt. We trotseren de modderige paden 
van La Fagne Remacle om zo in het Bois de Theux te 
komen.

En dan plots, met nog 5 km te gaan, bereiken we het 
bedevaartsoord van Banneux. Jaarlijks bezocht door 
500.000 bedevaarders. 

Wat ons rest is nog een 5 km lange afdaling, met 
af en toe een mooi zicht op het idyllische stadje 
Fraipont, gelegen in een oksel van de Vesder. Het 
stadje herstelt nog steeds van de zondvloed van 14 
en 15 juli 2021. 
We zijn net op tijd voor onze trein van 14u22.








